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Kapelkrant 

 Jaargang 23 – december 2023 
 

 

Advent, de tijd van verwachting 

Nico Koomen 

 

De Adventstijd, het verwachten en vooral het 

uitzien naar de geboorte van Christus, spreekt mij 

intens tot de verbeelding. Dat komt omdat in het 

Lucas evangelie (Lucas 1, 39-45) zo mooi is 

verwoord wat er te gebeuren staat.  

 

Iedere vrouw die moeder gaat worden kent het 

gevoel van verwachten. Zij is er blij mee, ja 

opgetogen over. Niet voor niets wordt, helaas niet 

meer zo vaak, gesproken over 'blijde 

verwachting'. Maria was, zo stel ik het mij voor, 

nog nauwelijks bekomen van wat de engel 

Gabriel haar had laten weten, de moeder van 

Jezus te zullen worden. De aanstaande moeder 

kan het niet voor zich houden en wil het 'in blijde 

verwachting' delen. Je zou denken met haar 

eigen moeder als eerste. Maar Lucas laat weten 

dat Maria met spoed afreist naar het bergland, 

naar een stad in Judea. Naar haar familielid 

Elisabet die op hoge leeftijd ook in staat van 

'blijde verwachting' is gekomen.  

 

Daar aangekomen zegt Elisabet, vervuld van 

blijdschap: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.' 

En is het dan niet mooi dat we deze uitroep, want 

dat is het, van Elisabet uitspreken elke keer dat 

we het 'Wees gegroet' bidden? En dat is voor ons, 

elke week weer, een bijzondere ervaring. We 

bidden dan het 'Wees gegroet' voor aanvang 

van onze gezamenlijke lunch met onze kleinzoon 

van zes en kleindochter van drie. Zij doet dapper 

mee de tekst onder de knie te krijgen. Hoe mooi 

kan het zijn? Wanneer Pepijn en Marie kunnen 

meebidden, kunnen en zullen we ingaan op de 

betekenis van het 'Wees gegroet'. Waarschijnlijk 

gaat dat samenvallen met de Advent 

aankomend december! 

 

 

 

 

 
 

Lucas 1, 39-45 

39 In die dagen reisde Maria met spoed naar het 

bergland, naar een stad in Judea.   

40 Zij ging het huis van Zacharias binnen en 

groette Elisabet.   

41 Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, 

sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd 

vervuld met de heilige Geest   

42 en riep met luide stem uit: 'Gij zijt gezegend 

onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van 

uw schoot.   

43 Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder 

van mijn Heer naar mij toe komt?   

44 Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor 

bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn 

schoot.   

45 Zalig zij die geloofd heeft, dat tot vervulling zal 

komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.' 
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      Vrede op aarde 
 

Kindje Wiegen op Tweede Kerstdag 

 

Gezocht voor Kindje Wiegen op Tweede 

Kerstdag: engeltjes, herdertjes en schaapjes. 

 

Kerstmis komt eraan. We gaan op donderdag 26 

december een kerstspel spelen, Kindje Wiegen. 

We hebben bijna iedereen, we hebben een Jozef 

en een Maria en ook al het kindje Jezus. Maar we 

missen nog heel belangrijke figuren: de herders, 

de engelen en de schaapjes. 

Vandaar deze oproep: engeltjes en herders 

gezocht !!!!! En schaapjes !!!!! Er kunnen niet 

genoeg engeltjes, herdertjes en schaapjes zijn. 

Alle kinderen mogen meedoen, alle leeftijden! 

Zelf kleding meenemen mag, maar er is volop 

kleding aanwezig. Laten we samen op zoek gaan 

naar het kindje Jezus.  

Neem zo veel mogelijk publiek mee. We zingen 

ook traditionele kerstliedjes.  

 

Het begint om 15.00 uur. Kosten: vrijwillige 

bijdrage. (Ingang via Steegpoort, Gedempte 

Begijnensloot - Tel. 020-6221918)  

Om ons goed te kunnen voorbereiden:  

kom om 14.00 uur en wees a.j.b. op tijd !!! 

 

 

 

Oproep tot vrede 

 

Paus Franciscus op 27 oktober tijdens de vespers 

aan het einde van de interreligieuze gebedsdag 

voor de vrede: 

‘U, Koningin van de Vrede, lijdt met ons en voor 

ons, terwijl u ziet dat zoveel van uw kinderen 

worden beproefd door conflicten en bedroefd 

zijn door de oorlogen die de wereld verscheuren. 

In dit donkere uur dompelen we ons onder in uw 

heldere ogen en vertrouwen we onszelf toe aan 

uw hart, dat gevoelig is voor onze problemen. 

Moeder, neem nu nogmaals het initiatief voor 

ons, richt uw blik van barmhartigheid op de 

menselijke familie, die de weg naar de vrede 

heeft verloren, die Kaïn boven Abel verkoos en 

die de betekenis van broederschap heeft 

verloren. Leer ons het leven te verwelkomen en 

ervoor te zorgen - ieder menselijk leven! - en om 

de waanzin van de oorlog te verwerpen.’  

 

Adventsactie  

 

Dit jaar is het thema van de Adventsactie: Alle 

kinderen mogen kind zijn. Ieder kind heeft recht 

op een gezond leven, op een opleiding en 

bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar 

toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet 

of nauwelijks naar school gaan. Ze werken lange 

dagen in de mijnbouw, in fabrieken, naaiateliers 

of in de brandende zon op plantages.  

De Adventsactie heeft vier projecten voor 

kindarbeiders. Deze zorgen voor een goede 

opleiding voor de kinderen, zodat die straks een 

grotere kans hebben een goed inkomen te 

verdienen.  

1. Jonge mijnwerkers naar school in 

Democratische Republiek Congo 

2. Schooldiploma voor werkende kinderen in 

Pakistan 

3. Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken 

in India 

4. Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar 

voor misbruik 

Meer informatie zie www.vastenactie.nl 

U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL21 INGB 

0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 

 

http://www.vastenactie.nl/
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Kerstmis Begijnhofkapel 
 

24 december (4e zondag Advent) 

10.00 Eucharistieviering (gaat gewoon door) 

17.00 De kapel sluit. Er is géén Aanbidding van het Heilig Sacrament 

 

Kerstnacht 

19.00 Eucharistie Kerstnacht (F) 

21.00 Eucharistie Kerstnacht (NL) met Mark de Vries op orgel en Emile Vriens als cantor 

Gezinnen en iedereen welkom 

 

25 december – Eerste Kerstdag (maandag) 

10.00 Eucharistie (NL) 

11.15 Eucharistie (F) 

16.45-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament 

 

26 december – Tweede Kerstdag (dinsdag) 

10.00 Eucharistie (NL) 

15.00 uur Kindjewiegen (Kerstspel voor kinderen) 

- vanaf 14.00 uur verkleden - 

16.45-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament 

 

Oud & Nieuw Begijnhofkapel 
 

31 december – Oudjaar (zondag) 

10.00 Eucharistieviering (gaat gewoon door) 

16.00-17.00 Aanbidding van het H. Sacrament. 

17.00 Eucharistie (dankdienst) 

17.30-18.30 Aanbidding van het H. Sacrament 

 

1 januari – Nieuwjaar (maandag) 

10.00 Eucharistie (NL) 

16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament



 

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel Kapelkrant december 2023 

4 

Blij met de gerenoveerde kapel 

 

We hebben inmiddels een paar maanden 

gebruik gemaakt van de gerenoveerde kapel en 

we zijn er erg blij mee. Je ziet nu weer hoe mooi 

de kapel is! Het houtwerk schoongemaakt, de 

muren gewit, nieuwe vloerbedekking, betere 

verlichting en ook minder spullen waardoor het 

minder rommelig toont.  

Ook bezoekers reageren erop. Ze worden stil en 

gaan bidden. Individuen, maar ook gezinnen met 

kinderen. En laatst kwamen vier straatvegers 

binnen in hun rode pakken, allen van Afrikaanse 

komaf. Ze knielden in de bank en gingen bidden. 

Ook staken ze kaarsjes aan. 

 

Bedevaart Heiloo 

 

Zondag 15 oktober gingen we met 25 mensen 

naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Het 

was een mooi bezoek. Een van de blauwe zusters 

aldaar, zuster Laetitia, vertelde over het ontstaan 

van het heiligdom. De H. Willibrord had 

doopwater nodig en hij sloeg het putje van 

Heiloo. Daarna vond een boer een Mariabeeldje 

op zijn land. Een schip op zee kwam in zwaar 

weer terecht. De koopman beloofde dat als ze 

behouden zouden blijven, dat hij dan goed zou 

doen voor de kerk. Aldus geschiedde en hij liet de 

Genadekapel bouwen. Er heerste veepest en de 

boeren gingen bidden om genezing. Een bron 

ontstond, het water werd aan de koeien 

gegeven en ze werden beter. 

Ook wij maakten op 15 oktober iets wonderlijks 

mee. Het was regenachtig, maar we wilden zo 

graag de kruisweg buiten bidden. Tot onze 

verbazing werd het opeens droog, de zon begon 

te schijnen. Toen we bij de kruisiging waren 

aangeland was het zelfs warm. En na het 

uitspreken van het slotgebed begon het hard te 

regenen.  

 

 
 

 
 

Rome 

 

Eind augustus was pater Pieter sss op een 

bijeenkomst van de religieuze beweging Focolare 

in Rome. Er waren dertig religieuzen van allerlei 

leeftijden, uit verschillende landen, van 

verschillende ordes of congregaties en enkele 

lekengelovigen. Pieter gaat er bijna elk jaar heen 

voor de ontmoeting met andere religieuzen, als 

bezinning en inspiratie voor zijn religieuze leven 

het komende jaar. 

 

Nieuwe associés 

 

Associés bij de sacramentijnen zijn lekenpersonen, 

mannen, vrouwen, gehuwd of ongehuwd, en 

priesters, die zich verbinden aan de 

eucharistische spiritualiteit van de Congregatie. 

Dit doen zij door het uitspreken van een belofte, 

na een voorbereidingsperiode. Ze geven 

uitdrukking aan de eucharistische spiritualiteit 

door drie thema’s: samen bidden, samen leven 

en samen werken. 

Bij de communiteit in Amsterdam spreken 

regelmatig nieuwe associés de belofte uit.   

De laatste twee zijn Peter Boschman en Jeanette 

Ghatas. Hartelijk welkom! 

 

Mop 

 

Waarom is een menseneter altijd blij? 

Hij kan-ni-baalen 
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Wijding altaar 7 september 

 

Op 7 september vierden we in de fraai 

vernieuwde en opgeknapte Begijnhofkapel de 

wijding (consecratie) van het nieuwe altaar door 

bisschop Jan Hendriks.  

Het was een bijzonder plechtige viering: aan het 

begin van de viering werden de gelovigen en het 

altaar met gewijd water besprenkeld. Na de 

geloofsbelijdenis werd de Litanie van alle heiligen 

gezongen en het wijdingsgebed uitgesproken, 

waarna het altaar met chrisma werd gezalfd en 

bewierookt. Ten slotte werd het altaar bekleed en 

werden de kaarsen ontstoken waarna de Mis 

werd vervolgd met het Eucharistisch gedeelte. 

Na afloop van de viering was er een receptie in 

de Engelse kerk, tegenover de Begijnhofkapel. 

 

Preek van bisschop Jan Hendriks bij de 

altaarwijding 

 

Het is mij een vreugde vandaag in deze kapel 

het nieuwe altaar te mogen consacreren. 

 

Rond het altaar 

Het altaar is voor ons allen een belangrijke plaats, 

een geestelijk centrum, samen met het 

tabernakel is het altaar het hart van een kerk of 

kapel, allereerst natuurlijk omdat daar de heilige 

Eucharistie wordt gevierd. 

Wij komen samen rond het altaar, dat een teken 

en symbool is van de Heer Jezus Christus, die het 

middelpunt is en de bron van ons samen komen. 

 

En het Woord dan? 

Natuurlijk is het Woord van God, dat wij horen als 

uit de heilige Schrift wordt gelezen, ook heel 

belangrijk: God zelf is daarin aanwezig en Hij 

spreekt tot ons. Toch is de aanwezigheid van de 

Heer in de heilige Eucharistie nog weer van een 

andere orde, die is uniek, Hij is daar met Zijn 

lichaam en bloed, Zijn ziel en Zijn godheid 

werkelijk en wezenlijk tegenwoordig. 

 

Waar wij van leven 

Dat het altaar in het centrum staat maakt tegelijk 

duidelijk dat de Eucharistie voor de viering 

waarvoor het altaar is bestemd, het hart is van 

ons geloof, de bron van waaruit wij leven en het  

hoogtepunt van heel het christelijk leven, want de 

Eucharistie stelt het offer van Jezus tegenwoordig. 

 
 

Zijn leven, dood en verrijzenis.  

Hier wordt de levensgemeenschap met God en  

de eenheid van de kerkgemeenschap tot stand 

gebracht en ons samen komen rond het altaar is 

dus ook een belijdenis: wij leven, Heer, van het 

offer dat U voor ons heeft opgedragen. 

 

Het mooiste, het liefste... 

De eucharistie is een onuitputtelijke rijkdom. Het is 

een offer dat Jezus uit liefde voor ons heeft 

gebracht en dus iedere keer als wij hier samen 

komen, vieren we dat God oneindig veel 

van ons houdt. 

Hij heeft ons Zijn Zoon gegeven, het liefste, het 

mooiste dat Hij te bieden had. De Eucharistie 

vieren rond dit altaar dat we vandaag mogen 

consacreren, is dus dankbaar eraan denken 

dat God oneindig veel van ons houdt. 

 

Niet alleen... 

Heb je verdriet, voel je pijn, gaat het allemaal niet 

zo gemakkelijk meer? Leg het geestelijk op het 

altaar, bied het met Jezus aan de Vader aan, 

verenig het met Zijn liefdesoffer en denk eraan 

dat je in Gods liefde bent opgenomen. 

Je bent niet alleen, je staat er niet alleen voor! 

 

De vruchten 

Denk er ook aan dat Gods Zoon dit offer heeft 

gebracht, dat het Hem zoveel lijden, zoveel pijn 

en moeite heeft gekost, maar dat dit grote lijden 

enorm vruchtbaar werd. 

 

Medeverlossers 

Dat nodigt ons uit om ons eigen lijden mee op het 

altaar te leggen en aan te bieden en te vragen 

dat God het vruchtbaar zal maken. 

We zijn uitgenodigd om medewerkers te worden 

aan de verlossing die Jezus Christus heeft 

gebracht. 

Vervolg op p. 6 
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Vervolg van p. 5 

Dus als de Eucharistie hier wordt gevierd 

en na de consecratie hostie en kelk worden 

getoond: aanbid hem dan in Geest en waarheid 

en zie voor je geestesoog hoe je verenigd bent 

met de heiligen en engelen die hun gebed en 

offers opdragen en God loven en prijzen. 

 

Te hemels? 

Klinkt dit misschien allemaal te hemels? Zou je 

denken dat het toch veel belangrijker is als wij ons 

wijden aan de aarde, aan onze opdracht hier in 

deze wereld, die zoveel haat en geweld, zoveel 

armoede, zoveel criminaliteit kent en zoveel 

vervuiling en verandering van het klimaat? 

Als we ons zo op de Eucharistie richten, op de 

aanbidding en de lofprijzing, zijn we dan niet 

onwerkelijk bezig en zonderen we ons dan niet af 

van de werkelijkheid om ons hen? 

 

Afstand nemen om beter te zien 

Ja en nee! Zeker, we nemen wat afstand, we zien 

alles in een ander perspectief, we nemen een 

onzichtbare werkelijkheid in ogenschouw. 

Maar is dat niet precies wat nodig is om onze taak 

hier op aarde te kunnen volbrengen? 

Is dat niet wat je moet doen om een bijdrage te 

leveren aan het oplossen van de problemen? 

We ervaren het zelf ook al in gewone menselijke 

dingen. 

 

Als we ons bijvoorbeeld door een bepaald 

probleem laten opslokken, dat probleem onze 

gedachten bepaalt, we er misschien niet eens 

van kunnen slapen, dan kan het zijn dat we juist 

geen oplossing kunnen vinden, terwijl die  

oplossing ons vaak gegeven wordt wanneer we 

een beetje afstand nemen, waardoor we alles in 

een beter perspectief gaan zien. 

Zo kan een vakantie al wonderen doen, maar als 

onze geest afstand neemt en vrij is voor God - 

vacare Deo - dan zullen we nog beter de 

verhoudingen kunnen zien en de wil van God 

kunnen onderscheiden. 

 

De eredienst leert het ons 

De eredienst, de aanbidding en lofprijzing - niet 

een uiterlijke eredienst, maar een aanbidding in 

geest en waarheid, met ons hart - leren ons pas 

recht wat te doen en hoe het te doen, omdat 

dan het licht van God erover schijnt. 

 

Een plaats van aanbidding 

Daarom bid ik vandaag dat dit altaar en deze 

kapel ene plaats mag zijn van ontmoeting en 

vereniging met de Heer, een plaats van 

aanbidding, dat vraag ik voor dit altaar en deze 

kapel die op een bijzondere wijze zijn gewijd aan 

de Eucharistie door het Paasmysterie dat hier 

wordt gevierd, door de aanbidding, door de 

Congregatie van het H. Sacrament die hier 

aanwezig is en door het Mirakel van Amsterdam 

dat hier wordt vereerd. 

Moge Gods zegen rusten op dit altaar en op allen 

die hier komen. Dan zullen we ook onze taak in 

de wereld beter kunnen vervullen. 

 

Kerknet en Kerknet-Academie 

 

Kerknet is het portaal van de katholieke kerk in 

Vlaanderen. Op de website staan reportages, 

nieuws, blogs, filmpjes en meer over geloof en 

kerk, maatschappij en cultuur. Wie wil kan zich 

inschrijven voor de dagelijkse nieuwsbrief met elke 

dag wel iets interessants. Zie: www.kerknet.nl 

Er is ook een Kerknet-academie. Daar zijn korte 

onlinecursussen over het geloof te vinden. Zoals: 

Bidden met de Bijbel.  

Kennismaken met heiligen.  

Maria in ons persoonlijk leven.  

Heilige vrouwen.  

Spirituele Meesters reeks 1, over o.a. Clara van 

Assisi, Hadewijch en Jan van Ruusbroec.  

Spirituele Meesters reeks 2, over o.a. Johannes 

van het Kruis, Edith Stein, Benedictus van Nursia. 

Nieuwe Testament in schilderijen.  

Geloof in beeld.  

20e-eeuwse Godzoekers.  

Alle cursussen zijn gratis. Zoek op: kerknet 

academie. 

 

Filmtip 

 

In de Kapelkrant van juni jl. stond een artikel van 

Erica Eitjes over Carlo Acutis, de in 2006 op 15-

jarige leeftijd overleden jongen die in 2020 is zalig 

verklaard. Op Youtube staan verschillende 

filmpjes over hem en zijn bijzondere leven. Een 

mooie is getiteld Wie is Carlo Acutis. Duurt ruim 19 

minuten. 
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Synode van bisschoppen en leken 2023       

Johan Smit 

 

Zondag 29 oktober werd met een plechtige 

eucharistieviering in de Sint Pieter de synode 

afgesloten. De dag ervoor kwam de slottekst 

ervan in het Italiaans beschikbaar. Even ervoor 

werd de begeleidende Brief aan het volk van 

God gepubliceerd. Het thema van de synode 

was communio, participatio, missio. 

Elf maanden lang zal nu deze slottekst door de 

kerk wereldwijd worden besproken. Volgend jaar 

oktober komt een vervolgsynode die met een 

definitieve slottekst moet komen met 

aanbevelingen voor de paus. 

Hieronder een compilatie van citaten uit een 

artikel  van Hendro Munsterman in het Nederlands 

Dagblad: ‘Bisschoppensynode: geestelijken 

moeten verantwoording afleggen, kloof over 

lhbt+ en vrouwelijke diakens’, 29 okt 2023 

 

Over de diakenwijding van vrouwen bestaan 

verschillende meningen, zegt de tekst: ‘Sommigen 

vinden dit onacceptabel omdat het in strijd zou 

zijn met de traditie. Anderen vinden dat het de 

praktijk uit de vroege kerk juist herstelt. Nog weer 

anderen zien in deze stap een passend en 

noodzakelijk antwoord op de tekenen des tijds, 

en een antwoord op het verlangen naar nieuwe 

vitaliteit. Sommigen uiten de vrees dat het om 

een aanpassing aan de tijdgeest zou gaan.’ De 

synode stelt voor ‘het theologische en pastorale 

onderzoek ernaar voort te zetten’. 

 

In veel media zal de aandacht vooral uitgaan 

naar zaken die met seks en sekse te maken 

hebben. Op deze punten blijft de synode 

voorzichtiger dan veel vernieuwingsgezinden 

gehoopt hadden. De openheid waarmee nu over 

deze onderwerpen is gepraat, was echter tot tien 

jaar geleden volstrekt ondenkbaar. Tot 

teleurstelling van lhbt+-katholieken komt deze 

afkorting niet in het document voor. Vooral voor 

synodeleden uit Afrika en het Midden-Oosten 

werkte deze lettercombinatie als een rode lap op 

een stier. Maar via een soort handjeklap hebben 

de vernieuwingsgezinden toch ook openingen 

weten te scheppen.  

Zo stelt het document dat de mensbeelden die 

de theologie rond ‘geslachtsidentiteit en seksuele 

oriëntatie’ heeft ontwikkeld ‘soms niet toereikend  

 

 
 

zijn om de complexiteit van menselijke ervaringen 

te begrijpen’. Bij het noodzakelijk geachte 

verdere onderzoek ernaar moeten ‘simplistische 

oordelen die mensen en de kerk schaden   

achterwege worden gelaten’. In ieder geval 

moet de kerk in de discussie erover zowel experts 

van buiten de theologie als ook lhbt+’ers zelf aan 

het woord laten. Zij moeten in ieder geval in de 

kerk ‘een veilige plek vinden, waar naar hen 

geluisterd wordt en zij gerespecteerd worden’. 

 

Om het clericalisme te bestrijden zou ook de 

priesteropleiding op de schop moeten. 

Noodzakelijk zijn onder meer een adequatere 

selectieprocedure, ‘vorming die leidt tot 

realistische zelfkennis’, integratie van vrouwelijke 

docenten, en voor zover mogelijk ook vorming 

samen met leken…. Het document vraagt ook 

‘om herziening van criteria voor kandidaten voor 

het bisschopsambt’. Bij het kiezen van nieuwe 

bisschoppen zouden meer leken en religieuzen 

moeten worden geraadpleegd. Bisschoppen en 

priesters zouden bovendien verantwoording 

moeten gaan afleggen… Het werk van de 

bisschop moet daarnaast ‘regelmatig worden 

beoordeeld als het gaat over zijn stijl van 

gezagsuitoefening en het financiële beheer’. Zo 

moet ‘een cultuur van accountability’ ontstaan 

als ‘integraal onderdeel van een synodale kerk 

die medeverantwoordelijkheid bevordert 

alsmede bescherming tegen misbruik’. 

In een slottoespraakje leek Franciscus de aan het 

begin genoemde Brief aan te willen vullen. Hij 

hekelde daarin nogmaals ‘clericalisme’, een 

bazige soms arrogante houding die geestelijken 

kunnen aannemen. En helaas al aanwezig kan 

zijn bij jonge priesters, die ‘soutanes passen, 

hoeden, albes en gewaden met kant.’ 

Als het gaat over seksueel misbruik door 

geestelijken stelt het document voor dat 

bisschoppen daarover niet zelf moeten oordelen, 

maar deze rol ‘toe te vertrouwen aan een ander 

orgaan dat in het kerkelijk recht moet worden 

geschapen.’ 
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‘Synode is als het planten van een boom, 

niet het winnen van een veldslag’ 

Timothy Radcliffe o.p. - uit: KN online 24 okt 

 

Nu de synode in Rome op haar einde loopt, 

moeten de deelnemers zich niet laten verleiden 

om ‘partij te kiezen’, alsof het een politiek debat 

is. Dat zei de Engelse dominicaan Timothy 

Radcliffe, geestelijk adviseur van de bisschoppen-

synode in een reflectie voor synodedeelnemers 

op 23 oktober. ‘De mondiale cultuur van onze tijd 

is vaak gepolariseerd, agressief en minachtend 

over de standpunten van anderen, zei pater 

Radcliffe. ‘Als we naar huis gaan, zullen de 

mensen vragen: “Heb je voor onze kant 

gevochten? Heb je je verzet tegen die 

onverlichte andere mensen?”’ 

‘We zullen diep biddend de verleiding moeten 

weerstaan om toe te geven aan deze 

partijpolitieke manier van denken’, zei hij. ‘Dat zou 

betekenen dat we terugvallen in de steriele, kale 

taal van een groot deel van onze samenleving. 

Dat is niet de synodale weg.’ 

Het synodale proces, zo voegde Radcliffe 

daaraan toe, is eerder ‘organisch en ecologisch 

dan competitief. Het lijkt meer op het planten van 

een boom dan op het winnen van een veldslag. 

Daardoor is het voor velen moeilijk te begrijpen, 

onszelf soms inbegrepen.’ 

‘We hebben de afgelopen drie weken naar 

honderdduizenden woorden geluisterd’, zei pater 

Radcliffe. ‘De meeste daarvan waren positieve 

woorden, woorden van hoop en verwachting. Dit 

zijn de zaden die in de grond van de Kerk worden 

gezaaid. Ze zullen aan het werk zijn in ons leven, in 

onze verbeelding en ons onderbewustzijn, 

gedurende deze maanden. Als het moment daar 

is, zullen ze vrucht dragen.’ 

 

'Bedenk dat niets klein is in de ogen van 

God’ Uit de meditatie van Timothy Radcliffe o.p., 

dag 1 van de synode. Vert.: Gerard Mathijsen osb 

 

Als de grote hongerige menigte zich rond Jezus 

verzamelt, vragen de discipelen aan de Heer: 

‘Hoe kun je deze mensen hier in de woestijn met 

brood voeden?’ Jezus vraagt hun wat ze hebben, 

slechts zeven broden en een paar vissen  

(Mc 8.1 – 10). Dat is meer dan genoeg. Als we gul 

geven wat we hebben in deze synode, zal dat  

 

meer dan genoeg zijn. De Heer van de oogst zal 

voorzien. 

 

Naast onze priorij in Bagdad is een tehuis voor 

verlaten kinderen van alle geloven, gerund door 

de zusters van Moeder Teresa. Ik zal nooit de 

kleine Nura vergeten, ongeveer acht jaar oud, 

geboren zonder armen of benen, die de jongere 

kinderen voedt met een lepel in haar mond. Je 

kunt je afvragen wat het nut is van kleine daden 

van goedheid in een oorlogsgebied. Maken ze 

enig verschil? Is het niet gewoon pleisters plakken 

op een rottend lichaam? We doen kleine goede 

daden en laten de Heer van de oogst ze de 

vruchten geven die hij wenst. 

Vandaag komen we samen op het feest van de 

heilige Theresia van Lisieux. Ze nodigt ons uit om 

haar ‘kleine weg’ te volgen die naar het Koninkrijk 

leidt. Ze zei: ‘Bedenk dat niets klein is in de ogen 

van God.’ 

 

In Auschwitz kreeg Primo Levi, de Italiaanse Jood, 

elke dag een deel van het brood van Lorenzo. Hij 

schreef: ‘Ik geloof dat het echt aan Lorenzo te 

danken is dat ik vandaag nog leef; en niet zozeer 

vanwege zijn materiële hulp, maar omdat hij me 

er door zijn aanwezigheid, door zijn natuurlijke en 

gewone manier van goed zijn, voortdurend aan 

herinnerde dat er nog een wereld buiten de onze 

bestaat, iets en iemand die nog puur en heel is, 

niet corrupt, niet woest… iets dat moeilijk te 

definiëren is, een verre mogelijkheid van 

goedheid, maar waarvoor het de moeite waard 

was om te overleven. Dankzij Lorenzo slaagde ik 

erin niet te vergeten dat ik zelf een mens was.’ 

De kleine portie brood redde zijn ziel. De laatste 

woorden van St David, de beschermheilige van 

Wales, waren: ‘Doe eenvoudige dingen goed’. 

 

Onze hoop is dat alle kleine daden die we tijdens 

deze synode doen, vruchten zullen dragen die 

ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Op die 

laatste avond gaf Jezus zichzelf aan de 

discipelen: Ik geef mezelf aan jullie.’ 

Laten we tijdens deze synode niet alleen onze 

woorden en overtuigingen delen, maar ook 

onszelf, met eucharistische vrijgevigheid. Als we 

ons hart voor elkaar openen, zullen er wonderlijke 

dingen gebeuren. De discipelen verzamelen alle 

stukjes brood en vis die overblijven na het voeden 

van de vijfduizend. Niets gaat verloren. 
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Martelaren voor de paus 

Nico Koomen 

 

Onlangs publiceerde Koen de Groot, zelfstandig 

historicus, het boek Martelaren van de paus. De 

vergeten geschiedenis van de Nederlandse 

zoeaven. Naar mijn idee zijn de zoeaven niet echt 

vergeten maar De Groot heeft zeker bijgedragen 

aan het opnieuw bekendheid geven aan de 

circa drieduizend jonge Nederlanders die hun 

vertrouwde leven achter zich lieten om zich aan 

te sluiten bij de zoeaven, het elitekorps van de 

paus. In de strijd om het gebied van de paus te 

verdedigen was de Zwitserse garde, de 

persoonlijke lijfwacht van de paus, geen partij. 

Dat de jonge mannen het land verlieten om de 

paus bij te staan en dat wellicht niet zouden 

overleven deerde hen niet. Als martelaar sterven 

voor de paus, zij zagen er niet tegen op. Brachten 

zij het er levend van af en keerden zij terug naar 

Nederland dan verloren zij hun Nederlander-

schap, nogal een opoffering zou je denken. In 

eigen kring echter werden zij als helden binnen 

gehaald en nog lang na de geleverde strijd 

genoten zij groot aanzien en namen hun 

levensverhalen soms mythische proporties aan. 

 

Waar ging het om? Paus Pius IX voelde zich in 

1861 ernstig bedreigd door de toenmalige koning 

Victor Emmanuel II van Sardinië en zijn 

nationalistische bondgenoot Giuseppe Garibaldi. 

In het Italië van toen was het gevoel ontstaan dat 

het uit moest zijn met die verschillende 

koninkrijkjes, inclusief het pauselijk grondgebied 

(zo groot als Nederland) dat noord en zuid van 

elkaar scheidde. Om de conflicten om 

grondgebied het hoofd te kunnen bieden richtte 

Pius IX een regiment op, de zoeaven.  

Vanaf 1861 tot 1870 meldden zich maar liefst 

tienduizend vrijwilligers, aanvankelijk afkomstig uit 

Frankrijk en België, maar ook uit tal van andere 

landen om aanvallen af te slaan. Het grootste 

deel daarvan kwam uiteindelijk uit Nederland 

waar maar liefst 3081 kandidaat-zoeaven naar 

Italië afreisden. Zij werden verzameld in 

Oudenbosch in West Brabant waar tot op 

vandaag het zoeavenmuseum getuigt van wat er 

toen speelde. Vandaar reisde men per trein naar 

Brussel voor een 'medische' keuring, per trein door 

naar Marseille en vervolgens een lange reis op het 

bovendek van de veerboot naar Rome. De  

 

 
 

zoeaven droegen een heel opvallend tenue met 

een pofbroek compleet met tressen en chevrons, 

een rode buikband en een grijze kepi of rode 

baret. De kleding, blijkbaar toch comfortabel, 

was geënt op Noord Afrikaanse traditionele 

kleding, een idee van de Franse bevelhebber De 

Lamorciere die in Noord Afrika had gediend. Alle 

bevelen waren in het Frans, dat was moeilijk voor 

de Nederlandse zoeaven, Schieten ging des te 

beter. De Groot volgt in zijn boek een viertal van 

hen en legde, gebruikmakend van brieven en 

dagboeken, vast aan welke gevaren en 

ontberingen zij bij wat hun voor ogen stond het 

hoofd moesten bieden.   

Oudenbosch is al genoemd maar de zoeaven zijn 

ook zeker niet vergeten in het plaatsje Lutjebroek, 

bij Enkhuizen. De hoofdstraat heet er P.J. 

Jongstraat, naar een uit die plaats afkomstige 

zoeaaf. Je kunt er verpozen in Café de Paus en 

voetballen bij de voetbalvereniging 'de Zoeaven'. 

Pieter Jansz. Jong, zo wil de geschiedschrijving, 

was een jonge man van 2 m (de gemiddelde 

lengte van de Nederlandse man in die tijd was 

1,70 m). De reus van Lutjebroek kwam om in een 

hevige strijd en stierf er een heldendood. Maar 

niet voordat hij 14 tegenstanders had 

neergelegd. De taaie verdediging door de 

zoeaven ten spijt werd het pauselijk grondgebied 

in 1870 ingenomen en ingedeeld bij de republiek 

Italië. De paus trok zich terug in wat tot op 

vandaag Vaticaanstad is. 

 

Het boek van Koen de Groot is het lezen waard. 

De Groot kon putten uit vele brieven en 

dagboeken waardoor het een even persoonlijk 

als aangrijpend document is geworden. Mij trof 

met name de in Parijs door een zekere Ignis Wils 

(16 jaar..) in keurig handschrift aan zijn moeder 

geschreven brief ('Geliefde Ma'). Ignis was, 

kennelijk in een zekere haast, met zijn oudere 

broer August naar Rome vertrokken. De brief is, zo 

schrijft hij, een laatste vaarwel. Dat brengt je wel 

heel dicht bij de menselijke kant van de 

rekrutering van de zoeaven in Nederland. 
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Beschermengeltje 

Nico Koomen 

 

Bij de Allerzielenviering in onze parochie van 

vandaag, nu ik dit schrijf, werd als eerste lezing 

gekozen voor het Boek Ezechiel. De profeet 

spreekt over 'een engel bracht mij naar de 

ingang van de tempel', over water dat daar 

opwelt. En in een bepaalde route naar de rivier 

en de Zoutzee gaat om vast te stellen dat 'overal 

waar het water van de rivier loopt er volop leven 

is'. De engel die Ezechiel aanspreekt wordt niet bij 

naam genoemd. Hoe anders is dat, we leven in 

aanloop naar het kerstfeest, bij de aartsengel 

Gabriel die de eer heeft Maria te laten weten dat 

zij moeder zal worden met 'dat gij een zoon zult 

baren die de zoon van God zal worden 

genoemd'. Gabriel is een aartsengel, van de 

'hoogste rang' zou je kunnen zeggen. Maar om nu 

te zeggen dat je engelen in alle rangen en 

standen hebt gaat wellicht te ver. Het gaat er om 

dat ze er zijn. Zelfs bij ons mensen. Wie kent niet 

het 'je bent een engel'? 

 

Voor mij genoeg reden om mij enige tijd geleden 

aan te sluiten bij een initiatief van de parochie 

Sint Maarten in de bollenstreek om een 

'beschermengeltje' te maken. Te knopen wel te 

verstaan. Er werd flink gewerkt in de groep waarin 

ik was ingedeeld. Het was opletten geblazen om 

geen fout te maken. Want het engeltje verdient 

het, want zo zijn engelen, mooi te zijn. Ik kreeg de 

kans om er twee te maken, voor onze 

kleinkinderen. Een voor Jasmijn (van tien) en een 

voor Marie (van drie). Jasmijn was er heel blij mee 

en deed hem (haar?) meteen en zonder te 

twijfelen aan haar rugzak: 'zo is zij altijd bij mij'. In 

het gezin van Marie vond ook broertje Pepijn het 

engeltje mooi. Dat is opgelost met een mooie 

plaats in de huiskamer, goed zichtbaar en ook 

altijd present. 

 

Het klussen met knopen was heel inspirerend. 

Diaken Bertijn Prins begeleidde de bijeenkomst 

met gebed, voorbeden en zegening. Dat gaf een 

avond van knutselen diepgang, hetgeen de 

deelnemers zichtbaar waardeerden. Thuis 

gekomen waren mijn werkjes een goede 

gelegenheid om met de kleinkinderen over 

engelen te spreken. Wie voor je instaat, wie de 

verbinding met God is en wie ingrijpt als het ernst  

 

 
 

is ('nou, jij hebt wel een engeltje op je schouder 

gehad'). Met een zo aanschouwelijk werkstuk kun 

je dat overbrengen. De avond zelf en het vervolg 

thuis heeft mij veel voldoening gegeven. 

 

Toegang Begijnhof en kapel 

 

De kapel is door de week tot 9.30 uur bereikbaar 

via de Spuipoort. Druk op de grote zwarte 

drukknop en de deur gaat open. Wilt u i.v.m. 

ongewenste bezoekers a.u.b. even wachten tot 

de deur weer dicht is? Daarna van 9.30-18.00 uur 

komt u alleen op het hof via de poort aan de 

Gedempte Begijnensloot (Kalverstraatkant). 

Na 18.00 uur kunnen kerkgangers weer naar 

binnen via de Spuipoort. Druk op nummer 30 in 

het belsysteem, dan op het bel-symbool en 

iemand zal u via de deurtelefoon binnenlaten. 

Ook voor de zondagviering kunt u via de 

Spuipoort naar binnen. Druk op de grote zwarte 

drukknop en de deur gaat open. 

 

Laudate Deum 

 

Op woensdag 4 oktober, de feestdag van de 

heilige Franciscus van Assisi, is Laudate Deum  

(Prijs God) gepubliceerd. Deze apostolische 

exhortatie (pauselijke brief) van paus Franciscus is 

een vervolg op zijn encycliek uit 2015 Laudato Si’ 

(Geprezen zijt Gij). 

Niet geheel toevallig verschijnt Laudate Deum 

vlak voor het begin van COP28, de VN-klimaattop 

die van 30 november tot 12 december in Dubai 

wordt gehouden. Zoals Laudato Si’ uitkwam in 

aanloop naar de klimaattop in Parijs. 

De brief is nu o.a. te lezen in het Engels. Zie 

www.vatican.va.  Aan een Nederlandse versie 

wordt gewerkt.  

Zie ook www.laudato-si.nl 
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Bouwmeester Bleijs 

José Huijberts 

 

Adrianus Cyriacus Bleijs is de architect van rond 

de 225 bouwwerken. Hij ontwierp o.a. veel 

prachtige katholieke kerken.  

 

Bleijs werd in 1842 geboren in Hoorn. Op 17 

november 1859 ging hij naar Roermond om een 

opleiding te volgen bij Pierre Cuypers. Hij was 

daar maar een jaar. Na een conflict met Cuypers 

moest hij vertrekken. Later zei hij dat hij niet 

tevreden was geweest over de opleiding. Daarbij 

kwam dat Cuypers een groot voorstander was 

van de neogotiek, terwijl Bleijs zich niet wilde 

conformeren aan één type bouwstijl.  

Hij studeerde verder in Antwerpen. In 1864 werd 

hij zelfstandig architect in Hoorn en hij kreeg in de 

zestien jaar dat hij daar woonde meer dan 

honderd opdrachten. De belangrijkste was die 

voor de bouw van de HH. Cyriacus- en 

Franciscuskerk in Hoorn.  

In 1880 vertrok hij naar Amsterdam. Daar ontwierp 

hij onder andere de Basiliek van de H. Nicolaas. 

Bijzonder is dat deze Nicolaasbasiliek en de 

Cyriacus in Hoorn best op elkaar lijken. De 

Cyriacus wordt gezien als een voorstudie. 

 

Zelf kende ik hem van de Nicolaaskerk en ook van 

de Cyriacus in Hoorn, waar ik ben opgegroeid. En 

mijn moeder heeft rond 1940 op kostschool 

gezeten bij de nonnen op de Lauriergracht. Dat 

waren Zusters van de Voorzienigheid. Er was een 

school, een klooster, een internaat en een 

hostiebakkerij. En een kapel, ik wist dat Bleijs van 

die kapel de architect was.  

 

Maar hij heeft dus veel meer ontworpen, ook 

gebouwen en complexen die ik al heel lang ken. 

Zo is daar de oude begraafplaats aan de 

Drieboomlaan in Hoorn. Hij ontwierp de 

plattegrond en ook de kapel. Als kind vond ik het 

daar maar duister, maar het is er eigenlijk erg 

mooi. 

En hij is de architect van de katholieke kerk in o.a. 

Obdam en Nibbixwoud. Het lijkt bijna of alle 

katholieke dorpen in West-Friesland wel een kerk, 

pastorie, school of raadhuis hebben door hem 

ontworpen of verbouwd.  

 
Boek met foto Nicolaasbasiliek 

 

In Amsterdam ontwierp hij bijvoorbeeld de 

begraafplaats Sint Barbara met kapel aan de  

Spaarndammerdijk. Maar ook het St. Elisabeth 

gesticht – tegenwoordig hotel Arena op de hoek 

van het Oosterpark, je kunt nog zien waar de 

kapel was. En niet te vergeten ziekenhuis OLVG-

oost. En dus nog veel en veel meer.  

 

In augustus is er een mooie biografie over hem 

verschenen. Een lijvig boek met daarin zijn hele 

oeuvre met foto’s, uitgebreide beschrijvingen, 

plattegronden, tekeningen. Ook interessant als je 

meer wilt weten over de katholieke geschiedenis 

aan het einde van de 19e eeuw.  

Prijs: € 39,90. Te bestellen bij Stadsherstel.  

Zie www.stadsherstel.nl 

 

 
Cyriacus te Hoorn 
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Gezinsviering 

 

De gezinsvieringen in de komende maanden zijn 

op zondag 26 november (Vormselviering),  

26 december (Kindjewiegen), 28 januari, 11 

februari) voorstellen Eerste Communiecanten). 

 

Kinderwoorddienst 

 

De komende kinderwoorddiensten zijn op zondag 

10 december, 14 januari om 10.00 uur. In februari 

is er geen kinderwoorddienst. 

 

Eerste Communie 2024 

 

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich 

voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens 

de eerste ouderavond op 14 november is het 

project gepresenteerd en hebben de ouders 

kennisgemaakt met elkaar en met de 

begeleiders. De begeleiders zijn weer Willeke de 

Vries en Pieter van Wijlick sss. De voorbereiding is 

op zondagen van 11.45-13.15 uur.  

De eerstvolgende data: 10 en 17 december, 14 

en 28 januari, 11 februari (voorstellen in de viering) 

 

Middagen van Barmhartigheid  

 

De Middagen van Barmhartigheid vinden 

voortaan elke drie maanden plaats op 

zondagmiddag in de Papegaaikerk. Er is eerst 

een mis om 12.30 uur. Daarna aanbidding, 

muziek, mogelijkheid tot biecht en gebed voor de 

zieken. De middag begint om 13.30 uur.  

In december is er een Avond van Barmhartigheid. 

Donderdagavond 21 december. Het start met 

een mis om 19.00 uur, vanaf 19.30 is er 

aanbidding, muziek e.d. 

De eerstvolgende is op zondag 4 maart.  

 

Nieuw: Gebedsgroep Papegaaikerk 

 

Dit najaar zijn we gestart met een gebedsgroep in 

de Papegaaikerk. De doelgroep is iedereen, 

maar het is met name een laagdrempelige 

gebedsgroep voor mensen die een eerste 

ervaring met het geloof hebben gehad en graag 

meer willen. De groep zal in de even weken, dus 

elke twee weken, bij elkaar komen.  

 

Vooraankondiging Stille Omgang  

 

In maart is de Begijnhofkapel centrum van de 

Mirakelweek, die begint op woensdag 13 maart 

en uitmondt in de Stille Omgang in de nacht van 

zaterdag 16 op zondag 17 maart.  

 

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar) 

 

Dit jaar komen de senioren bij elkaar op de 

tweede maandag van de maand. De 

begeleiding is door pater Gerard Wijers. De 

eerstvolgende data zijn: 11 december, 8 januari, 

12 februari.  

 

Taizé-viering 

 

De Begijnhofkapel organiseert met de English 

Reformed Church (Engelse kerk) elke maand een 

gezamenlijke Taizé-viering. Drie kwartier zingen, 

bidden en stilte.  

De vieringen zijn op de derde donderdag van de 

maand om 19.30 uur. De eerstvolgende zijn op: 

Donderdag 18 januari in de Begijnhofkapel 

Donderdag 15 februari in de Engelse Kerk 

Zie voor de laatste informatie de website.  

 

Begijnhofshop 

 

U kunt de winkel via het Begijnhof bereiken. 

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag 

13.00 - 17.00 uur 

 

Huwelijkscursus 

 

De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht 

organiseert enkele malen per jaar een 

(Engelstalige) cursus voor stellen die zich willen 

voorbereiden op hun aanstaande huwelijk. Voor 

data en verdere informatie zie www.olvkerk.nl 

 

Adreswijziging Zr. Henriëtte Wolters 

 

Zr. Henriëtte Wolters 

Congregatie Zusters van Julie Postel 

Veerstraat 49 

5831 JM  Boxmeer 

http://www.olvkerk.nl/
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Liturgierooster  

 

Zondag 26 november 

Christus Koning 

10.00 uur 

 

Zondag 3 december  

1e zondag Advent (jaar B) 

10.00 uur 

 

Vrijdag 8 december 

Onbevlekte Ontvangenis van de 

H. Maagd Maria 

9.00 en 17.00 uur 

 

Zondag 10 december 

2e zondag Advent 

Kinderwoorddienst 

10.00 uur 

 

Zondag 17 december 

3e zondag Advent 

10.00 uur 

 

Zondag 24 december 

4e zondag van de Advent 

10.00 uur 

 

Kerstnachtmis 

19.00 Kerstnachtmis Franstalig 

21.00 Kerstnachtmis met orgel en 

cantor 

 

Maandag 25 december 

Eerste Kerstdag 

10.00 uur  

 

Dinsdag 26 december 

Tweede Kerstdag 

10.00 uur 

15.00 uur Kindjewiegen  

(gezinsviering) 

 

Zondag 31 december 

Oudjaar  

10.00 uur 

17.00 Dankdienst 

 

Maandag 1 januari.  

Maria, Moeder van God  

10.00 uur (NL) 

 

Zondag 7 januari 

Openbaring van de Heer 

(Driekoningen) 

10.00 uur 

 

Maandag 8 januari 

Doop van de Heer 

9.00 en 17.00 uur 

 

Zondag 14 januari 

2e zondag door het jaar 

Kinderwoorddienst 

10.00 uur 

 

Zondag 21 januari 

3e zondag door het jaar 

10.00 uur 

 

Zondag 28 januari 

4e zondag door het jaar 

Gezinsviering 

10.00 uur 

 

Vrijdag 2 februari 

Opdracht van de Heer  

(Maria Lichtmis) 

9.00 en 17.00 uur 

 

Zondag 4 februari 

5e zondag door het jaar 

10.00 uur 

 

Zondag 11 februari 

6e zondag door het jaar 

Gezinsviering – voorstellen  

Eerste Communicanten 

10.00 uur 

 

Woensdag 14 februari 

Aswoensdag met askruisje 

9.00 en 17.00 uur 

 

Zondag 18 februari 

1e zondag Veertigdagentijd 

10.00 uur 

 

Zondag 25 februari 

2e zondag Veertigdagentijd 

10.00 uur  

 

 

 

Inleverdata kopij 

 

Kopij voor het maartnummer kunt u 

inleveren t/m 4 februari 2024 

 

De Kapelkrant verschijnt vier maal per 

jaar 

 

Colofon 

 

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, 

Johan Smit en Pieter van Wijlick sss 

o.a. Opmaak: José Huijberts 

Verzenden: Carla van Eijden en Hennie 

Mester 

 

BHV info  

 

zo 26 nov 10.00 Gezinsviering / 

Vormselviering  

vr 1 dec 17.00 Eerste vrijdag van de 

maand 

za 24 dec 21.00 Kerstnacht  

zo 25 dec 10.00 Kerstmis 

ma 26 dec 15.00 Kindjewiegen 

vr 5 jan 17.00 Eerste vrijdag van de 

maand 

zo 28 jan 10.00 Gezinsviering 

vr 2 feb 17.00 Eerste vrijdag van de 

maand 

zo 11 feb 10.00 Gezinsviering / 

voorstellen communicanten 

 

Aanmelden én afmelden uiterlijk drie 

dagen tevoren telefonisch bij rector  

P. van Wijlick: tel. 020-6221918 of via de 

mail: info@begijnhofkapelamsterdam.nl 

 

Kapelbericht  

 

In ons Kapelbericht vindt u 

mededelingen en de meest actuele 

informatie over de Kapel. We versturen 

het regelmatig per mail naar de 

gemeenschap. Wilt u het Kapelbericht 

ook ontvangen? Stuur een berichtje 

naar 

info@begijnhofkapelamsterdam.nl 

mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl
mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl
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R.K. Begijnhofkapel 

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte 
 

 

Begijnhofkapel 

H.H. Joannes en Ursula 

Begijnhof 30 Amsterdam 

 

Pastorie 

Nieuwezijds Voorburgwal 373 

1012 RM Amsterdam 

tel. 020 - 622 19 18 

Priesters: Pieter van Wijlick sss en 

medebroeders communiteit 

www.begijnhofkapelamsterdam.nl 

info@begijnhofkapelamsterdam.nl 

Sacramentijnen 

www.sacramentijnen.nl 

 

Openingstijden van de kapel 

ma: 12.00 - 18.30 uur. 

di t/m vr: 8.30 - 18.30 uur. 

za en zo: 8.30 - 18.00 uur. 

 

Kinderwoorddienst 

De Kinderwoorddienst is bij de 

zondagviering van 10.00 uur.  

Kijk voor de actuele data op de 

website van de kapel. 

 

Gemeenschapsontmoeting 

Na de viering op zondag van  

10.00 uur is er gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten met koffie  

of thee in het Houten Huys, 

Begijnhof 34. 

 

Vesper 

Iedere dag wordt de vesper in het 

Nederlands samen met de 

Sacramentijnen gebeden: 

Ma, di, wo en vr: 18.15 uur. 

Do: 18.10 uur. 

Za en zo: 17.40 uur. 

 

 

 

Eucharistievieringen 

ma t/m vr: 9.00 uur en 17.00 uur. 

za: 9.00 uur. 

zo: 10.00 uur.  

       11.15 uur in het Frans. 

 

Aanbidding 

In aansluiting op de eucharistische 

traditie van de kapel, die 

verbonden is met het Mirakel van 

Amsterdam, is er iedere dag 

aanbidding van het uitgestelde H. 

Sacrament: 

ma t/m vr: 16.00 - 17.00 uur   

 en 17.30 - 18.30 uur. 

Elke do ook:  9.30 - 16.00 uur. 

Elke vr ook:  9.30 - 10.30  uur.  

Elke za ook: 9.30 - 10.00 uur.  

Eerste vr van de maand:  

9.30 - 17.00 uur en  

17.30 - 18.30 uur. 

Za en zo: 17.00 - 18.00 uur. 

 

Kapelkrant digitaal 

De Kapelkrant wordt u gratis 

toegestuurd. Indien u deze graag 

als PDF per e-mail wilt ontvangen, 

dan kunt u dit aan de pastorie 

doorgeven. 

 

Kapelbericht 

In het Kapelbericht krijgt u per e-

mail de meest recente berichten. 

Ontvangen? Stuur een mail naar 

info@begijnhofkapelamsterdam.nl  

 

Sacrament der zieken  

Voor het sacrament der zieken kan 

men altijd op korte termijn een 

afspraak maken. 

 

 

 

 

Sacrament van boete en 

verzoening, persoonlijke 

gesprekken 

Voor het sacrament van boete en 

verzoening en voor persoonlijke 

gesprekken kunt u bij de priesters 

op de pastorie terecht in diverse 

talen. 

 

Sacrament van doop, vormsel en 

huwelijk 

De kapel wordt regelmatig 

gebruikt voor het sacrament van 

het doopsel, vormsel en het 

huwelijk. Informatie en het 

vastleggen van afspraken via de 

pastorie. 

 

Rekeningnummer voor bijdragen 

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks 

door velen bezocht voor 

eucharistische bezinning, voor 

gebed en stilte. Uw bijdrage, om 

deze unieke oase van gebed en 

rust open te houden en te 

onderhouden, kunt u overmaken 

op bankrekeningnummer  

NL48 RABO 0324 6880 67 t.n.v. 

Vriendenkring Begijnhofkapel, 

Amsterdam  

(voor de ANBI-status staan wij 

bekend als: Rectoraatskerk  

HH Joannes en Ursula te 

Amsterdam)    

BIC-code: RABONL2U 

 

Rekeningnummer Begijnhofshop 

Het bankrekeningnummer van de 

Begijnhofshop is: 

   NL47RABO0123666643 

   tnv Begijnhofshop  

   BIC-code: RABONL2U

 
 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Tel.:  

E-mail: 

❑ Ik wil graag het contactblad ontvangen; 
❑ Ik wil graag contact met een van de 

priesters; 

❑ Ik wil een adreswijziging doorgeven. 

mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl
http://www.sacramentijnen.nl/

