Zoek de verbinding met God
Jeanette Ghatas — Hoogesteger

In deze kapelkrant mag een korte beschouwing
over de Vastentijd (Veertigdagentijd) natuurlijk
niet ontoreken. Als u dif leest, is deze periode van
voorbereiding op het belangrijke Paasfeest allang
begonnen. Voor elke gelovige zal deze periode
er anders uitzien. Er wordt wellicht meer of
bewuster gebeden? De een zal geen alcohol
drinken (als bijvoorbeeld ‘dry january’ ook al
gelukt was) of proberen met roken te stoppen, of
aan een andere verslaving te werken. De andere
onthoudt zich misschien van viees en vis, of van
onnodig snoep en lekkere snacks. Wat je ook
vaak hoort is, dat wij in elk geval veel te veel
afleiding hebben door internet, Netflix en sociale
media. Dus mindering van schermtijd is ook goed
om je beter te kunnen bezinnen op wat jij kunt
betekenen voor jouw naaste.

Eigenlijk gaat het ook meer erover dat wij stilstaan
bij het lijden van Jezus en bij het ljden van onze
naasten. Als het over het laatste gaat, dan hoef
je maar een halve minuut naar het dagelijks
nieuws te luisteren en de moed kan je al snel in de
schoenen zinken. Er komt geen eind aan het
menselijk lijden, sterker nog, er dreigen zelfs
nieuwe oorlogen fe beginnen en bij bestaande
oorlogen is een vrede vaak verder weg dan ooit.
Dus ja, hoe kun je dit nu op een positieve manier
gestalte geven.

Natuurlijk ziin er goede vastenacties, er zijn er
zovele; een weeshuis in Nigeria; een nieuw
schoolgebouw in Brazilié, als het oude
schoolgebouw door een vreselijke overstroming
onbruikbaar is geworden. De lijst is onoverzichtelijk
lang. Daar wat extra geld voor te geven is altijd
goed, maar waar gaat het nu echt over?

De laatfste week van de veertigdagentijd (de

week voor Pasen) wordt de Stille week of de
Goede week genoemd. In deze week wordt er
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extra stilgestaan bij het lijden en sterven van
Jezus. In sommige kerken kun je in die week elke
dag langs voor vieringen of gebeden, dat is bij
ons in de Begijnhofkapel altijd al mogelijk maar
let u even goed op het programma op pagina 2:
Dit jaar gaat onze kapel een samenwerking aan
met de Krijtbergkerk voor: de Witte Donderdag,
op vrijdag 15.00 uur de Kruisweg, de Goede
Vrijdagviering in de avond en de Paaswake in de
avond.

Dus ja, hoe kunnen wij bewuster toeleven naar
het Paasfeest en het lijden van Jezus nog beter
leren te voelen en te doorgronden? In de
navolgende website zijn hiervoor veel
aanknopingspunten te vinden. Inspiratie:
Veertigdagentijd 2026: vasten, bidden, bezinnen:
www.tearfund.nl/veertigdagentijd-vasten-bidden-
bezinnen

Er ziin goede kalenders te krijgen, met voor elke
dag een mooie bijbeltekst of een ander passend
gedicht. Neem bijvoorbeeld een vast moment in
de dag tijd en aandacht hiervoor. In zulke
kalenders zijn ook gezellige tips voor lekkere
gerechten, puzzels om op te lossen; in ieder geval
genoeg voedsel voor de gedachten! De basis
blijft hetzelfde, het Goddelijke in de waan van
alledag zien. De beroemde kerkvader Augustinus,
die meer dan 1500 jaar geleden leefde, zei
hierover: 'Vasten reinigt de ziel, verheft de geest,
onderwerpt het vlees aan de geest en maakt het
hart nederig.’

Hoe dan ook, de redactie wenst u een mooie
veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen en
veel leesplezier met deze nieuwe Kapelkrant!
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Goede Week en Pasen 2024
Begijnhofkapel

Palmzondag 29 maart

10.00 Eucharistieviering (NL) — Palmprocessie en
Kinderwoorddienst

16.00 Aanbidding van het H. Sacrament

17.40 Vesper

Witte Donderdag 2 april

9.00 Gezongen Donkere Metten, géén
Eucharistieviering

16.00 Géén aanbidding

17.00 Kapel sluit

19.00 Eucharistieviering (Franstalig)

19.30 Eucharistieviering (Latijn) in de Krijtbergkerk,
samen met de gemeenschap van de Krijtberg.
Gevolgd door aanbidding en wake in de Krijtberg

Goede Vrijdag 3 april

9.00 Gezongen Donkere Metten, géén
Eucharistieviering

15.00 Kruisweg in Krijtberg (NL/Eng./Lat.)

18.00 Kruisweg (Franstalig)

19.30 Gezamenlijke viering Goede Vrijldag met de
gemeenschap van de Krijtberg (NL). Start in de
Krijtberg om 19.30 uur.

Aansluitend Stille Tocht met het Kruis van de
Krijtberg naar de Begijnhofkapel en de
Papegaaikerk.

Stille Zaterdag 4 april

9.00 Gezongen Donkere Metten,
géén Eucharistieviering

16.00 Géén aanbidding

17.00 Kapel sluit

Paaswake

20.00 Eucharistieviering Paaswake (Fr)

21.00 Eucharistieviering (internationaal) in de
Krijtbergkerk, samen met de gemeenschap van
de Krijtberg

Eerste Paasdag 5 april

10.00 Eucharistieviering (NL)

11.15 Eucharistieviering (Fr)

16.00 Aanbidding van het H. Sacrament
17.40 Vesper
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Tweede Paasdag é april

10.00 Eucharistieviering (NL)

16.00 Aanbidding van het H. Sacrament
17.40 Vesper

Gezamenlijk Paastriduim Begijnhofkapel
met Krijtberg

De Goede Week zal er voor de Begijnhofkapel dit
jaar wat anders uit gaan zien. Vanwege de
goede ervaring van vorig jaar in de
samenwerking met de Krijtbergkerk is besloten dit
jaar meer vieringen gezamenlijk te houden.
Hierdoor hopen wij u meer sfeervolle vieringen te
kunnen bieden. Het is een nieuwe ontwikkeling
voor onze Begijnhofkapel en wij denken dat het
een verriiking kan zijn.

Wat verandert ere

* Op Witte Donderdag is de gezamenlijke
Eucharistieviering om 19.30 uur in de Krijtberg met
daarna aanbidding en wake.

* Op Goede Vrijdag is er géén Nederlandstalige
Kruisweg in de Begijnhofkapel (de Franstalige
gaat er wel gewoon door). U kunt voor een NL
Kruisweg terecht in de Krijtbergkerk om 15.00 uur
* Om 19.30 uur is de gezamenlijke viering in de
Krijtberg met daarna Stille Tocht naar de
Begijnhofkapel en de Papegaaikerk.

* De gezamenlijke Paaswake is op 4 april om
21.00 uur in de Krijtberg.

Zie verder het programma elders op deze paging,
op de website of in de vitrine in de Kapel.

Bisschoppelijke Vastenactie

En Hijj zei: ‘Geven jullie hun maar te eten’ (Mc. 6,
36). Dit is het thema van 2026. Het nodigt uit om
barmhartigheid in de praktijk te brengen. Dit jaar
staat het Boliviaanse regenwoud van het bisdom
Pando centraal. Twee projecten worden
gesteund: het gevangenispastoraat van het
bisdom Pando en de inrichting van een nieuwe
naschoolse opvang.

Meer info: www.vastenactie.nl

IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie,
Den Haag.

Ook in de Kapel wordt tijdens enkele zondagen
gecollecteerd voor de Vastenactie.
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De Stille Omgang
Brigitte Kristel

Op 21 maart vindt ter afsluiting van de
Mirakelweek weer de jaarlijkse Stille Omgang
plaats. De route van de Stille Omgang is dezelfde
als die van de grootse sacramentsprocessies die
in de Middeleeuwen gehouden werden ter ere
van het Mirakel van Amsterdam. Het Mirakel, dat
in 1345 plaatsvond, bestond eruit dat een door
een zieke man uitgebraakte hostie
ongeschonden uit het vuur kwam waarin het
braaksel geworpen was. Na driemaal door de
priester te zijin meegenomen naar de Oude Kerk,
keerde de hostie ook nog eens tot drie keer toe
terug naar het huis van de man. Amsterdam
veranderde door deze gebeurtenis in een
belangrijk bedevaartcentrum. Maar in 1578 ging
het stadsbestuur over in protestantse handen en
kwam er een einde aan het openbare katholicke
leven. Er ontstonden schuilkerken en er gold een
processieverbod.

In 1881 stuitte de Amsterdammer Joseph Lousberg
op een oud geschrift waarin de precieze route
van de Mirakelprocessie beschreven stond.
Samen met zijn vriend Carel Elsenburg besloot hij
de bedevaartstocht nieuw leven in de te blazen,
maar omdat openlijk katholiek-zijn nog steeds
verboden was, werd de route in stilte gelopen,
niet overdag maar in het donker, zonder uiterlijke
kenmerken van het geloof en dus ook zonder de
eerdere pracht en praal. In eerste instantie werd
er met een kleine groep vrienden en bekenden
gelopen, waarbij mensen zich konden aansluiten,
om zo de schijn van een processie te voorkomen.
Omdat de tocht niet helemaal zonder gevaar
was vanwege weerstand van buitenaf - zo werd
tijdens de mis een keer een ruit ingegooid - werd
vrouwen gevraagd hieraan niet deel te nemen.
Later, toen de tocht inmiddels volledig
geaccepteerd was door de stad, was deze
maatregel veranderd in een soort gewoonte,
waardoor vrouwen nog een tijdje vitgesloten
bleven van deelname. In de jaren zestig van de
vorige eeuw maakten de vrouwen daar echter
zelf een eind aan door in groten getale mee te
gaan doen aan deze nachtelike omgang. En zo
is het gelukkig nog steeds.
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Deze jaarlikse stille focht werd heel populair
onder katholieken en nog steeds komen mensen
uit het hele land, te voet of met touringcars, om
aan de omgang deel te nemen. De Stille
Omgang is inmiddels uitgegroeid tot niet alleen
een katholieke, maar ook een Amsterdamse
traditie. Wat de tocht ook in deze tijd nog steeds
Z0 bijzonder maakt, is dat die vitgerekend op
zaterdagavond wordt gelopen, dwars door het
drukste uitgaansgebied van Amsterdam, en daf
er toch een serene stilte van uitgaat. Dronken
voorbijgangers op de Wallen hebben meestal
geen idee wat er aan de hand is, maar doen
vaak foch respectvol een stapje achteruit om de
stoet door te laten. Zo raken stad en kerk elkaar
die avond op unieke wijze. Ik heb begrepen dat
er mensen zijn die de focht met rauwe erwten in
de schoenen lopen, maar zelf raad ik aan
gewoon makkelijke schoenen en warme kleren
aan te tfrekken, naar de mis op ons Begijnhof te
komen en vandaar samen deze bijzondere
omgang te lopen.

Kapelbericht

Sinds een jaar versturen we regelmatig het
Kapelbericht via de e-mail. Hierin vindt u
mededelingen en de meest actuele informatie
over de Kapel. Wilt u het Kapelbericht ook
ontvangen? Stuur een mail naar
info@begijnhofkapelamsterdam.nl
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Mirakelweek 2026 Begijnhofkapel

Woensdag 18 maart

Hoogfeest van het Mirakel van Amsterdam

9.00 Eucharistieviering

9.30-16.15 Aanbidding van het Heilig Sacrament
17.00 Plechtige Eucharistieviering.
Hoofdcelebrant: mgr. dr. Jan Hendriks

Donderdag 19 maart, dag van de H. Jozef

9.00 Eucharistieviering

9.30-16.40 Aanbidding van het Heilig Sacrament
17.00 Gezongen Eucharistieviering

17.45 Aansluitend aanbidding van het Heilig
Sacrament

Voor de avond- en nachtaanbidding zie de
kolom hiernaast

Vrijdag 20 maart

9.00 Eucharistieviering

9.30-16.40 Aanbidding van het Heilig Sacrament
17.00 Gezongen Eucharistieviering

17.45-18.30 Aansluitend aanbidding van het Heilig
Sacrament, met afsluitend gezongen Vespers

Zaterdag 21 maart

9.00 Eucharistieviering

9.30-17.20 Aanbidding van het Heilig Sacrament,
meft afsluitend Vespers en plechtige zegen.

Sluiting van de Mirakelweek

19.30 Plechtige Eucharistieviering.
Hoofdcelebrant: pastoor Nico van der Peet van
de Sint-Jansbasiliek in Laren

Info: www.stille-omgang.nl

Stille Omgang
21.00 Eucharistieviering Begijnhofkapel
22.30 Eucharistieviering Begijnhofkapel

Andere vieringen 21 maart

20.30-23.30 Eucharistieviering H. Jozefkerk
(Papegaai) met aansluitend aanbidding van het
Heilig Sacrament, zang en sacrament van boete
en verzoening o.l.v. de Gemeenschap Emmanuel
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Gebedsintentie Stille Omgang

Gebedsintentie 2026: ‘Moge God, door de
Eucharistie, velen bereiken en wij Hem niet
afwijzen’

Aanbidding in de nacht van
donderdag 19 op vrijdag 20 maart

Het Begijnhof is vanaf 18.00 niet meer
toegankelijk. Wilt u na 18.00 uur aansluiten bij de
Nachtaanbidding dan kunt u tot 22.00 uur
aanbellen bij de pastorie aan de Nieuwezijds
Voorburgwal 373. Na 22.00 uur s.v.p. niet meer
aanbellen maar het mobiele nummer van mw.
Christel Hoffman bellen: 06 33311525. Zij komt dan
de pastoriedeur aan de Nieuwezijds Voorburgwal
373 openen. Voor meer informatie over de
Aanbidding in de nacht van donderdag 19 op
vrijdag 20 maart is mw. Christel Hoffman de
contactpersoon. Zie ook
www.begijnhofkapelamsterdam.nl.

Ingang Begijnhofkapel:
Gedempte Begijnensloot

De ingang van de Begijnhofkapel en van het
Begijnhof is tegenwoordig de poort aan de
Gedempte Begijnensloot. Als je met je gezicht
naar de poort aan het Spui staat, ga naar rechts.
Ga het eerste straatje links in, de Gedempte
Begijnensloot. Dan is na ca. twintig meter links de
poort.

Jongerenprogramma

Voor jongeren organiseert Jong Bisdom Haarlem-
Amsterdam een inspirerend voorprogramma in
de Mozes en Adronkerk, waar onze Bisschop
voorgaat in de viering.

Datum: Avond van 21 maart 2026

Locatie: Mozes en Adronkerk, Waterlooplein 207,
Amsterdam

Aanvang: 19:00

Info en aanmelden:
https://www.jongekerk.nl/agenda/stille-omgang-
jongerenprogramma-2026/Jongerenprogrammad
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Jonge katholieken deel 2
Jeanefte Ghatas - Hoogesteger

Voor het eerst zijn jongeren van de generatie Z
(geboren tussen 1997 en 2012) geloviger dan de
generatie voor hen. Wie zijn deze jongeren en
hoe komt het katholieke geloof op hun pad?
Waar worden zij door aangesproken en hoe
beleven zij hun geloof? In deze serie laten wij hen
zelf aan het woord.

We spreken Hannah Kramer (17 jaar), zij heeft
vorig jaar haar Heilig Vormsel ontvangen nadat zij
een flink aantal jaren niet bij de kerk betrokken
was en zich zelfs soms tegen het geloof keerde. Zijj
heeft nu vrienden gevonden met wie zij haar
geloof kan verstevigen en anderen kan inspireren.

Hannah vertelt dat zij als klein kind gedoopt is en
ook haar Heilige Communie heeft gedaan. Haar
moeder is katholiek, maar op een gegeven
moment bleef het toch bij de jaarlijkse Kerstmis.
Haar opa is zelfs koster van een kerk. Hannah
mocht toen zelf kiezen om het Heilig Vormsel te
doen, maar het sprak haar destijds niet aan. Ook
op het voortgezet onderwijs liep het niet lekker. Zij
vond het niet fijn op school en liep vast. Daarover
heeft zij goed met haar ouders gesproken; zjj
wilde weg van de oude school. Zij koos ervoor
haar VWO opleiding te vervolgen op het Bertrand
Russel College in Krommenie, waar haar beste
vriendin de opleiding volgt. Dat pakte goed uit.
Ze kreeg nieuwe vrienden en werd nieuwsgierig,
een daarvan was katholiek, en die nodigde haar
uit om het Heilig Vormsel ook te doen. Zo kwam zij
met leeftijdsgenoten in contact, die het wel fijn
vonden in de kerk te zijn en er steun of inspiratie
vonden.

Plotseling zag ze ook steeds meer mensen met
een kruisje om. Zelf werd Hannah geraakt door
het licht dat bijvoorbeeld door de glas in lood
ramen viel. Alsof God haar wakker wilde
schudden, zo voelde het soms. Zij werd
nieuwsgierig en volgde een Alpha cursus in
Assendelft , waarbij oudere jongeren al hielpen in
de organisatie. Met name door hen was het fijn
om samen op onftdekkingstocht te gaan. De
rituelen in de kerk voelden ook wel vertrouwd, ze
kon het nu in een nieuw licht zien, het ontvangen
van het H. Vormsel was dan ook heel bijzonder. Zij
hebben een Whatsappgroep van de huidige
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cursus met 31 deelnemers. Zif merken de groei en
dat motiveert. Veel jongeren zijn op zoek naar
meer zingeving, zeker in zo een onrustige tijd als
het nu is.

Op de vraag welke rol sociale media spelen zegt
Hannah, dat zij niet zoveel hiermee heeft. Vaak
vindt ze die berichten opperviakkig of eenzijdig,
soms zitten er wel mooie gedachten tussen die
inspireren. Het meest fiine is om na een mooie
Eucharistieviering met een goede preek samen
met leeftijdgenoten en andere parochianen
koffie te drinken. Ook heeft zij een fijn boek (Dicht
bij Jezus, auteur Sarah Young) waar voor elke dag
van het jaar een nieuwe korte tekst in staat.
Hannah tipt verder: 'Sla een bijbel op, ga lezen,
vaak komt een tekst echt binnen. God regelt dat
well’

Samen maken ze nieuwe plannen. Als jullie dit
artikel lezen is hun groepje zelfs een dag naar het
Duitse pelgrimsoord Kevelaer geweest, net over
de grens bij Limburg,; daar verheugen zij zich nu
al op. Ze gaan ook weleens met een groepje
naar een andere parochie. Haar ervaring is daf je
eigenlijk overal met warmte en interesse
ontvangen wordt. Ze merkt dat leeftijdsgenoten
ook twijfelen of niet durven. Ze bieden die dan
altijld aan, kom gewoon eens mee met ons. Je
mag mee, je hoeft niets.

NB. Voor oudere lezers onder ons: blijf dus ook in
gesprek met je kleinkinderen of kinderen van
kennissen. De interesse in het geloof kan altijd
weer terugkeren, zo zie je maarl
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Uit de preek op Kerstavond in de Kapel

- De geboorte van Jezus
Pieter van Wijlick sss

Om deze preek voor te bereiden zat ik
gisteravond hier in de kapel bij de preekstoel. Ik
liet zo mijn gedachten gaan over kerstmis en over
de lezingen vandaag.

Het is prachtig om alle vrijwilligers te zien en hun
inzet die het vieren van Kerstmis mogelijk maken.
Ook dames van het Begijnhof hebben zich
ingezet. De kerstboom versieren, de stal opzetten,
de kandelaars poetsen, de liturgieboekjes
verzorgen en de muzikanten, het kerstbrood
smeren. Te veel om op te noemen. En dat is
allemaal nodig. Maar hoe mooi het ook allemaal
is geworden, het is niet het belangrijkste van
Kerstmis.

Als we hier kinderen hebben die zich
voorbereiden op hun Heilige Communie, is het
soms verdrietig om te merken dat er kinderen zijn
die niet weten dat Kerstmis met de geboorte van
Jezus Christus fe maken heeft.

Elk jaar ga ik langs de scholen in de buurt om
reclame te maken voor ons kerstspel voor
kinderen, het kindje wiegen. Ik vroeg of ik een
poster mocht ophangen voor dit kerstspel maar
dat mocht niet zei de conciérge. ‘Wij hebben alle
ruimte nodig voor de kerstversiering’ liet hij mij
weten. En daft terwijl kerstmis nu juist om Jezus
draait.

De geboorte van Jezus heeft de geschiedenis
van de wereld veranderd. Heel Europa was van
oorsprong christelijk maar het geloof neemt
wereldwijd af in de westerse wereld, vaak door
onze welvaart. Hierdoor denken mensen het
geloof niet meer nodig te hebben want het gaat
toch goed! Toch hebben wij van Jezus geleerd
om God en onze medemensen lief te hebben. En
zelfs onze vijanden, als we dit kunnen opbrengen.

Eris een toename van jongeren, van fieners die
weer katholiek willen worden. Tijdens de
katholieke jongerendag in Ede op 8 november dit
jaar waren er ongeveer 700 jongeren gekomen
en 120 priesters. Zij hebben elkaar ontmoet,
hadden workshops, hebben elkaar bemoedigd
en hebben samen Eucharistie gevierd. Zij willen
weer terug naar de oorsprong van het geloof,
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authentiek geloof, een viering zoals het hoort en
ook de lezingen uit de Bijbel en over het leven
van Jezus. Zij willen een persoonlike relatie
opbouwen met Jezus. Hij kan hun leven vervullen
en geluk geven. Dit geldt niet alleen voor de

jongeren maar ook voor ons.

Door het leven van Jezus ontvangen wij een groot
licht waarover de eerste lezing van de profeet
Jesaja spreekt. Het geloof in Jezus geeft ons ook
houvast in het leven waarin tegenwoordig alles
op losse schroeven lijkt te staan. Oorlogen,
natuurrampen en noem madar op.

Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven om ons te
bevrijden van een leven dat nog niet helemaal
volmaakt is.

Jozef en Maria frekken naar Bethlehem.
Volkstelling. Maria hoogzwanger. Wat een geloof.
Jezus geboren in een kribbe, een voerbak in een
stal, geen plaats in de herberg. De herders, de
eenvoudigen, ontvangen het eerst de
boodschap van de geboorte van Jezus. De mens
die de geschiedenis van deze wereld voorgoed
Zou veranderen en nog steeds verandert.

In elke Eucharistieviering wordt Jezus als het ware
opnieuw geboren op het altaar en ook in onze
harten. Wij als gelovigen zijn ook kleine
vreugdeboden doordat wij het leven van Jezus in
ons meedragen en aan deze wereld kunnen
geven. Elke dag. Ook wij kunnen ons leven voor
God en voor elkaar geven. Dat is ons geheim.
Niet alleen voor onszelf leven maar ook voor de
ander. Dan kunnen wij ook kleine vredevorsten
zZiin enis er in ieder geval in onze omgeving geen
ruzie maar vrede of opnieuw verzoening. Dan is
het pas een Zalig Kerstmis voor iedereen.

Website: kaarsje opsteken, misintenties
aanvragen of doneren

Wie wil kan ook via de website van de kapel een
kaarsje op laten steken, een misintentie
aanvragen of iets doneren. Het kaarsje wordt
binnen een dag voor u opgestoken. Ga naar
www.begijnhofkapelamsterdam.nl. Rechts boven
aan de pagina’s ziet u de mogelijkheden, u kunt
een daarvan aanklikken.
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Met de heiligen het jaar door:

Paus Johannes XXIlI
Erica Eitjes

Deze keer een paus die heilig is verklaard:
Johannes XXIll. Van net voor mijn tijd, maar door
zijn handelen in de kerk zag mijn kindertijd er heel
anders uit dan als hij geen paus was geworden.
Van groot belang dus. Vandaar deze keer een
terugblik op zijn leven.

Paus Johannes XXIll werd op 25 november 1881
geboren in het dorpje Sotto il Monte bij Bergamo,
als Angelo Giuseppe Roncadlli. Ziin afkomst was
eenvoudig: zijn vader werkte als landarbeider en
zag met enige zorg hoe de dorpspastoor de
jonge Angelo in zijn schaarse vrije uren Latijn
begon te leren. Hij had liever gezien dat zijn zoon
die tijd besteedde aan werk waarmee hij het
gezin kon ondersteunen. Gelukkig dacht oudoom
en peetvader Zaverio daar anders over. Hij
herkende de roeping van zijn neefje en speelde,
als hoofd van het grote familiehuis waarin
meerdere generaties samenwoonden, een
belangrijke rol in het mogelik maken van Angelo’s
opleiding.

Met financiéle steun van de familie kon Angelo
naar het kleinseminarie van Bergamo. In 1901
kreeg hij als priesterstudent een beurs om te
studeren aan de Pauselike Lateraanse Universiteit
in Rome. Hij specialiseerde zich in
kerkgeschiedenis, werd in 1903 tof diaken gewijd
en promoveerde in 1904 in de theologie.
Datzelfde jaar ontving hij zijn priesterwijding.

Na zijn wijding werd Roncalli secretaris van
Giacomo Radini-Tedeschi, de bisschop van
Bergamo. Met hem reisde hij naar het buitenland,
onder meer naar Palestina. In deze periode zette
Roncalli zich in voor de verbetering van de
omstandigheden van textielarbeiders in Ranica.
Hij bezocht gevangen genomen stakers en
bekommerde zich zelfs om een baby die samen
met haar moeder in de cel zat. Zijn sociale
bewogenheid zou een blijvend kenmerk van zijn
leven blijven. In 1925 werd hij benoemd tot titulair
aartsbisschop van Areopolis.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Roncalli
een stille maar belangrijke rol in het redden van
Joodse vluchtelingen. Als apostolisch delegaat
voor Turkije en Griekenland, een functie die hij
van paus Pius XIl had gekregen, hielp hij Joden in
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Istanboel aan documenten waarmee zij naar
Palestina konden reizen. Zijn inzet redde vele
levens.

Na het overliiden van paus Pius XIl op 9 oktober
1958 werd Roncalli, inmiddels kardinaal, naar
Rome geroepen voor het conclaaf. Tot zijn eigen
verbazing werd hij op 28 oktober tot paus
gekozen. Hij was toen 77 jaar en nam de naam
Johannes XXIIl aan. In zijn dagboek noteerde hij
met verwondering: ‘Bij de negende en tiende
stemronde komt mijn arme naam weer terug
bovenaan.’ Vanwege zijn leeftijd werd hij
aanvankelik gezien als een fussenpaus, maar al
snel bleek dat hij zelf heel andere plannen had.

Op 25 januari 1959 kondigde hij het Tweede
Vaticaans Concilie aan, een kerkvergadering die
de Katholieke Kerk dichter bij de moderne wereld
moest brengen. Johannes XXIll, al snel bekend als
de goede paus, wilde de ramen van de Kerk
openzetten ‘voor de frisse lucht van buiten’. Het
concilie begon op 11 oktober 1962, maar de paus
maakte het einde ervan niet meer mee. Kort voor
de opening was bij hem maagkanker vastgesteld,
en op 3 juni 1963 overleed hij. Zijn opvolger, paus
Paulus VI, bracht het concilie in 1965 tot
voltooiing.

Toch bleef Johannes XXIIl de geestelike vader
van de hervormingen die eruit voortkwamen. De
mis mocht voortaan in de landstaal worden
gevierd, priesters mochten met het gezicht naar
de gelovigen staan, en leken kregen een grotere
rol in de liturgie, onder meer door Bijbellezingen te
verzorgen.

Op 27 april 2014 werd Johannes XXIII heilig
verklaard, samen met paus Johannes Paulus Il —
de eerste keer dat twee pausen op dezelfde dag
heilig werden verklaard.
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Het graf van Petrus in Rome deel 3
Erica Eitjes

Inleiding. We zijn gebleven totf in de ée eeuw. Het
graf van Peftrus is door Gregorius gereconstrueerd,
in de bestaande basiliek. Na de reconstructie van
het graf van Petrus door paus Gregorius de Grote
in de 6e eeuw, blijft de plek zich in de
daaropvolgende eeuwen ontwikkelen. Steeds
opnieuw wordt zichtbaar hoe belangrijk dit
heiligdom is voor gelovigen, pausen en pelgrims
uit heel Europa.

De 8e eeuw. In 731, in zijn eerste jaar als paus,
roept Gregorius lll een synode bijeen met 39
bisschoppen rond het graf van Petrus. Tijdens
deze bijeenkomst wordt bevestigd dat het
vereren van afbeeldingen van Christus, Maria en
de heiligen geoorloofd is. Als bijzonder geschenk
ontvangt de paus zes wijnrankzuilen van een
vertegenwoordiger van de keizer van Italié. Drie
ervan zijn identiek en drie bijna identiek aan de
antieke Griekse zuilen die Constantijn ooit schonk.
Gregorius lll plaatst ze als tweede rij voor de zuilen
van Gregorius de Grote en laat op de architraaf
afbeeldingen van Christus en de apostelen
aanbrengen, met op de achterzijde Maria en
enkele maagden.

In dezelfde periode groeit het aantal pelgrims
sterk. Buiten de Aureliaanse stadsmuren ontstaan
scholae: wijken waar pelgrims per
bevolkingsgroep verblijven. In 846 worden de
scholae van de Saksen, Friezen, Franken en
Langobarden echter verwoest tijdens een
plundertocht. De Sint-Pieter wordt geplunderd, al
blijft Rome zelf gespaard. Een jaar later richt een
grote brand opnieuw schade aan; volgens de
overlevering zou paus Leo IV vanuit het
voorportaal hebben gebeden totdat het vuur
doofde.

Keizer Lotharius voert daarop speciale
belastingen in om een verdedigingsmuur te
bouwen rond de scholae, de Sint-Pieter en het
mausoleum van Hadrianus. Dit ommuurde gebied
wordt later de Leo-stad genoemd. De muren
staan er nog alfijd.

De 11e eeuw. In de 11e eeuw ontstaat in en rond
de Leo-stad een levendige handel. Winkeliers en
herbergiers floreren, en de basiliek is zelfs dag en
nacht geopend. Paus Gregorius VII (1073-1085)

brengt echter meer orde in de kerk en besluit de
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basiliek 's nachts te sluiten om misstanden tegen
te gaan. In 1116 wordt voor het eerst een aflaat
verbonden aan het bezoeken van de graven van
de apostelen. De pelgrimsstroom blijft groeien:
rond 1300 staan er op het plein voor de basiliek
maar liefst vierennegentig tenten van
geldwisselaars.

De 16e eeuw. Paus Julius Il begint in 1505 aan de
afbraak van de oude Sint-Pieter en in 1506 legt hij
de eerste steen voor de nieuwe basiliek. Dit
brengt geen wezenlijke verandering in de situatie
rond het graf van Pefrus. De vioer van de Sint-
Pieter wordt hoger geplaatst dan die in de
Constantijnse basiliek. In de tussenliggende ruimte
bevinden zich nu enige graven van opvolgers van
Petrus, zoals die van de laatste zes pausen.

Het altaar boven het graf van Petrus bevindt zich
viteraard ook hoger dan hetgeen Constantijn hier
liet plaatsen en waarvan Gregorius de Grote het
bovenste deel als altaar in gebruik nam. Om het
nieuwe altaar heen heeft Bernini zijn bronzen
gedraaide zuilen geplaatst. Die heeft hij laten
gieten naar voorbeeld van de veel kleinere
Griekse zuilen. De antieke zuilen worden gebruikt
in de koepel en op diverse zijaltaren.

In 1586 wordt het plein voor de Sint-Pieter
gecomplementeerd door de obelisk van de
ziikant naar de voorkant van de Sint-Pieter te
verplaatsen.

De 20e eeuw. Pas in de 20e eeuw krijgen
archeologen toestemming om onder de Sint-
Pieter te graven. Laag voor laag werken zjj zich
door de geschiedenis heen: de huidige muur, die
van Gregorius lll, de marmeren constructie van
Constantijn. Uiteindelijk vinden zijj in een zijmuur
het gebeente dat aan Petrus wordt
toegeschreven — een moment dat voor hen
ongetwijfeld onvergetelijk moet zijn geweest.
Mocht u (weer) een keer in de Sint Pieter komen,
denk dan eens, als u bij de graven van de laatste
pausen loopt, dat dit eigenlijk de vloer van de
basiliek is. En dat zich daaromheen een hele stad
van graven bevindt, vrijwel intact, alleen de
dakten beschadigd. Dat is iets wat ik mij in ieder
geval nooit heb gerealiseerd.

Veel van mijn informatie heb ik gehaald uit het
boek: De kerk van de Friezen bij het graf van
Petrus van dr. M.P.M. Muskens. Een aanrader, ook
als je wilt weten hoe de Nederlanders in Rome zijn
terechtgekomen.
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Actie 50 kerkbezoekers op zondag
Pieter van Wijlick sss

Beste vrienden van de Begijnhofkapel, we gaan
dit jaar (2026) een actie beginnen om te groeien
naar 50 deelnemers aan de eucharistieviering in
de kapel op zondag om 10 uur.

We hebben hier nog geen duidelike ideeén over
maar we willen u ook uithodigen

om hierin mee fe denken en eventueel ook
hieraan mee te werken. Sinds de coronatijd is het
aantal kerkbezoekers teruggelopen. Verder lijkt
het kerkbezoek landelijk af te nemen hoewel het
in sommige kerken heel goed gaat.

We weten niet goed wat de oorzaak kan zijn
maar dat is ook niet het belangrijkste. Komt het
door de bekendheid die misschien niet zo groot is
doordat we wel op internet te vinden zijn maar
kan dit betere Moeten we meer ‘reclame’ maken
en mensen regelmatig een kapelbericht sturen
meft nieuws over onze kapel. Zijn er nog andere
mogelijikheden, zonder dat het ons veel tijd gaat
kosten?

Is de bereikbaarheid moeilijker geworden omdat
de ingang van de Spuipoort tot 9.45u open is en
vervolgens vanaf 9.45u de Steegpoort (richting
Kalverstraat) gebruikt moet worden2 Ook door de
verandering van de wegen in en rond
Amsterdam. Het afschaffen van het gratis
parkeren op zondag tot 12u?

Zijn er nog suggesties voor onze liturgie op
zondag?

En laten we vooral niet vergeten om er
gezamenlijk voor te bidden.

Reacties zijn welkom op mailadres:
info@begijnhofkapelamsterdam.nl
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Paus Leo roept op tot vrede
- 1 januari 2026

Johan Smit

In een tijd en een wereld ‘waarin de derde
wereldoorlog stukje bij beetje wordt uitgevochten
moeten we vredestichters zijn in een donkere
nacht’(paus Franciscus). Oorlogen in Oekraine,
Palestina, Oost-Congo en Soedan o.a. met zeer
vele slachtoffers en grote milieuschade. Met de
VN feitelijk aan de Zijliin en grote wereldmachten
die hun zaakjes regelen buiten het infernationale
recht om, dat met name na de wereldoorlogen in
de 20e eeuw, vaste voet scheen te hebben
gekregen. Wie of wat houdt Poetin, Xi, Trump of
Netanyahu aan het rechte

Met dit alles voor ogen inspireerde paus Leo XIV
de gelovigen op 1 januari jl. met zijn
vredesboodschap op de 58ste Dag van de Vrede.
Daarin hield hij een lichtend betoog om als kerk,
als leerlingen van Christus, Zijn vrede te zoeken,
erin te geloven en deze te verspreiden.

Een ongewapende vrede, waar zijn leerlingen
niet aan wilden. ‘Doe je dolk weg' (Mt. 26,52) zei
Hij tegen Petrus toen deze hem wilde verdedigen.
Hij moet hen toch zijn voorgegaan op een weg
van vrede maar toen het erop aan kwam... koos
Petrus voor geweld.

Het is voor ons mensen gewoon. Emoties als
ongeduld, jaloezie, boosheid. En van daaruit
reageren naar elkaar. Daarom zegt paus Leo dat
we zijn vrede in ons moeten toelaten en
inoefenen. Daarbij het voorbeeld van Christus en
heiligen als Franciscus voor ogen houdend. En
dan ons in een houding van dialoog aansluiten bij
de beweging voor vrede die ook gaande is
(bijvoorbeeld via Pax). We moeten dringend
bidden om vrede in ons hart, maar ook wérken
aan vrede. De cultuur van de dood terugdringen
(paus Johannes Paulus ).

Wat betekent dit voor ons nue Moeten we

bijvoorbeeld kritiekloos meegaan met die 5%
verhoging van onze defensie-uitgaven?
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Eerste H. Communie

Ook dit voorjaar bereiden zich in de
Begijnhofkapel kinderen voor op de Eerste
Communie op 21 juni 2026. Begeleiding: Marilyn
van Rijn en Pieter van Wijlick sss.

Tijd: zondagen, 11.45-13.15 uur

De komende data voor de voorbereiding zijn:

8 maart, 19 april, 31 mei.

Voor alle data en tijden zie de website.

Gezinsviering

Gezinsvieringen zijn op zondag om 10.00 uur,
meestal op de vierde zondag van de maand. De
komende: 19 april. In mei is er geen gezinsviering.

Kinderwoorddienst (4-13 jaar)

Kinderwoorddienst zijin meestal op de tweede
zondag van de maand en soms nog extra op een
andere zondag. Deze dienst vindt plaats tijdens
de zondagsviering van 10.00 uur. De komende
data: 8 maart, 29 maart (Palmzondag), 12 april.

Taizé

De Begijnhofkapel organiseert met de English
Reformed Church ook dit jaar weer gezamenlike
Taizé-vieringen. De vieringen zijn op de derde
donderdag van de maand om 19.30 uur. De
eerstvolgende: 19 maart in de Engelse Kerk, 16
april in de Begijnhofkapel en 21 mei in de Engelse
Kerk. Zie voor de laatste informatie de website.

Kapelkrant kosten

Bent u blij met het ontvangen van de kapelkrante
Wij sturen deze graag aan u toe via de post.

Met partijpost van Post NL is dit goedkoper dan
met gewone post. Maar het is natuurlijk niet gratis.
Tegenwoordig betalen we per uvitgave van de
kapelkrant 188,- euro voor het verzenden (los van
alle andere kosten). Wij sturen hierbij een QR-
code mee. Door hiervan gebruik te maken en
een vrij bedrag te doneren op de rekening van
de Vriendenkring Begijnhofkapel steunt u ons. Zo
blijft het mogelijk voor u en ook voor andere
mensen om een papieren versie te ontvangen.
Dank als u ons wilt steunen.
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Scan de QR-code voor uw bijdrage. Gebruik de
Camera/App op uw telefoon.

Mop

Er komt een jongen bij de dokter die vergaat van
de keelpijn. De dokter geeft hem een drankje en
zegt: ‘Driemaal daags innemen en zes maanden
niet meer drummen.’ Op de vraag van de
doktersassistente wat drummen nu met keelpijn te
maken heeft, antwoordt de dokter: ‘Niets, maar
die jongen woont naast me.’

Huwelijkscursus

De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht
organiseert enkele malen per jaar een
(Engelstalige) cursus voor stellen die zich willen
voorbereiden op hun aanstaande huwelijk. Voor
data en verdere informatie zie www.olvkerk.nl

Overleden

Op 7 januari 2026 is overleden dr. Augustinus
Josephus Maria Hendriks, priester van het bisdom
Haarlem. Hij werd geboren op 29 juni 1951 enis in
1977 priester gewijd. Vervolgens is hij onder meer
pastoor geworden, erekanunnik van het
Kathedraal Kapittel, docent op het seminarie,
stagebegeleider van seminaristen en
biechtvader.

Sinds 2019 was Guus als associé verbonden met
de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament
(sacramentijnen).

Overleden

Willibrordus (Broddy) Hermanus Maria van Aalst.
Harreveld 27 juni 1962 - Amsterdam 24 januari
2026.
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Liturgierooster

Zondag 8 maart
Derde zondag
Veertigdagentijd
Kinderwoorddienst
10.00 uur

Zondag 15 maart
Vierde zondag
Veertigdagentijd
10.00 uur

Woensdag 18 t/m
zaterdag 21 maart
Mirakelweek zie p.4

Donderdag 19 maart

St. Jozef, bruidegom van
de Hellige Maagd Maria
9.00 en 17.00 uur

Zondag 22 maart
Viifde zondag
Veertigdagentijd
10.00 uur

Woensdag 25 maart
Aankondiging van de
Heer (Maria Boodschap)
9.00 en 17.00 uur

Zondag 29 maart t/m
maandag é april
Goede Week zie p.2

Zondag 12 april
Zondag Goddelike
Barmhartigheid
Tweede zondag van
Pasen
Kinderwoorddienst
10.00 uur

Zondag 19 april

Derde zondag van Pasen
Gezinsviering

10.00 uur

Zondag 26 april
Vierde zondag van Pasen
10.00 uur

Zondag 3 mei
Vijffde zondag van Pasen
10.00 uur

Zondag 10 mei
Zesde zondag van Pasen
10.00 uur

Donderdag 14 mei
Hemelvaart van de Heer
10.00 uur

Zondag 17 mei
Zevende zondag van
Pasen

10.00 uur
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Inleverdata kopij

Kopij voor het juninummer kunt u inleveren
t/m zondag 19 april 2026

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar.

Colofon

Redactie: Erica Eifjes, Jeanette Ghatas, Brigitte Kristel,
Johan Smit en Pieter van Wijlick sss

0.a. Opmack: José Huijberts

Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

BHV info

vr 6 mrt 17.00 Eerste vrijdag van de maand

wo 18 mrt 17.00 Opening Mirakelweek

za 21 mrt 19.30 Eucharistie sluiting Mirakelweek-Stille
Omgang

za 21 mrt 21.00 Euchairistie Stille Omgang

za 21 mrt 22.30 Eucharistie Stille Omgang

z0 29 maart Palmzondag

vr 3 apr 19.00 Viering Goede Vrijdag met Krijtberg
zo 19 april 10.00 Gezinsviering

vr 1 mei 17.00 Eerste vrijldag van de maand

Aanmelden én afmelden uiterlik drie dagen van
tevoren bij rector P. van Wijlick: tel. 020-6221918
of info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Vrijwilligers gezocht

e Tijdens de Kinderwoorddienst op zondag om 10.00
uur worden de kinderen apart opgevangen. Wie kan
helpen bij de Kinderwoorddienste

e Koffieschenkers voor na de zondagsmis op de
tweede zondag van de maand.

Aanmelden bij de rector, Pieter van Wijlick sss,
pietervanwijlick@gmail.com of door een briefie aof te
geven bij de winkel of bij de pastorie, Nieuwezijds
Voorburgwal 373, Amsterdam.
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R.K. Begijnhofkapel
Centrum voor

eucharistische bezinning,
voor gebed en stilte

Begijnhofkapel

HH. Joannes en Ursula
Begijnhof 30 Amsterdam
Postadres: zie pastorie.

Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam

tel. 020—-622 19 18

Priesters: Pieter van Wijlick sss en
medebroeders communiteit
www.begijnhofkapelamsterdam.nl
info@begiinhofkapelamsterdam.ni

Sacramentijnen
www.sacramentijnen.nl

Openingstijden van de kapel
ma: 8.30 —9.45 uur

en 12.00-18.30 uur

di t/mvr: 8.30 - 18.30 uur
za en zo: 8.30 - 18.00 uur

Kinderwoorddienst

De kinderwoorddienst is bij de
zondagviering van 10.00 uur.
Klik voor de actuele data op de
website van de kapel.

Koffie of thee drinken na de mis
Na de viering op zondag van
10.00 uur is er de gelegenheid om
elkaar te ontmoeten met koffie

of thee in het Houten Huys,
Begijnhof 34.

Eucharistievieringen
ma t/m vr: 9.00 uur en 17.00 uur
za: 9.00 uur
z0: 10.00 uur
11.15 uur (Franstalig)

Vesper

ledere dag wordt de vesper in het
Nederlands samen met de
sacramentijnen gebeden:

ma, di, wo en vr: 18.15 uur

do: 18.10 uur

za en zo: 17.40 uur

Aanbidding
In aansluiting op de eucharistische
traditie van de kapel, die verbonden is
met het Mirakel van Amsterdam, is er
iedere dag aanbidding van het
uitgestelde
H. Sacrament:
ma t/m vr: 16.00 — 17.00 uur
en17.30-18.30 uur
Elke do ook:9.30—17.00 uur
Eerste vrijdag van de maand:
9.30—-17.00 uur
en 17.30-18.30 uur
za en zo: 17.00 - 18.00 uur

Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis
toegestuurd. Indien u deze graag als
PDF per e-mail wilt ontvangen, dan
kunt u dit aan de pastorie deorgeven.

Kapelbericht

In het Kapelbericht krijgt u per e-mail
de meest recente berichten.
Ontvangen? Stuur een mail naar
info@begiinhofkapelamsterdam.nl

Sacramenten van doop, Eerste
Communie, H. Vormsel en het
Huwelijk

Informatie en het vastleggen van
afspraken via de pastorie.

Sacrament van boete en verzoening
(de biecht) of voor persoonlijke
gesprekken

Voor dit sacrament of voor
persoonlijke gesprekken kunt u bij de
priesters op de pastorie terecht in
diverse talen.
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Sacrament der zieken / Ziekenzalving
Voor dit sacrament kan men altijd op
korte termijn een afspraak maken

Rekeningnummer voor bijdragen

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks door
velen bezocht voor eucharistische |
bezinning, voor gebed en stilte. Uw
bijdrage, om deze unieke oase van
gebed en rust open te houden en te
onderhouden, kunt u overmaken op
bankrekeningnummer

NL48 RABO 0324 6880 67

t.n.v. Vriendenkring Begijnhofxapel
Amsterdam

(Voor de ANBI-status staan wij bekend
als Rectoraatskerk HH. Joannes en
Ursulo te Amsterdam)

BIC-code: RABONL2U

Rekeningnummer Begijnhofshop
Het bankrekeningnummer van de
Begijnhofshop is:

NL47 RABO 0123 6666 43

t.n.v. Begijnhofshop

BIC-code: RABONL2U

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:
Tel.:

E-mail:

0 Ik wil graag het contactblad
ontvangen odigitaal cpapier

0 Ik wil graag contact met een

van de priesters

0 Ik wil een adreswijziging doorgeven

Kapelkrant maart 2026

12



